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In het centrum van Halle valt er heel wat te ontdekken!

Maak via deze wandeling kennis met enkele prachtige monumenten en leuke

plekjes. Kuier door de verkeersvrije winkelstraten of geniet op één van de
heerlijke terrasjes op de Grote Markt.

Welkom in het charmante Halle!

De Grote Markt is het hart van de stad. De hooggotische Sint-Martinusbasiliek met

het zwarte mirakelbeeld van Onze-Lieve-Vrouw en het historisch stadhuis met het toe-
rismekantoor sieren het plein. Centraal tussen de terrassen vind je het standbeeld van
de befaamde cellist en componist Adrien Frangois Servais (1807-1866).

Aanvankelijk was de markt een deel van de hoofdstraat van Brussel naar Bergen. In
1616 is het historisch stadhuis gebouwd met zijn renaissance-pronkgevel.

We staan met onze rug naar de voorzijde van het historisch stadhuis en nemen rechts
de Kardinaal Cardijnstraat. Cardijn groeide op in Halle en was de stichter en bezieler van
de Kajottersbeweging. We wandelen tussen de Oude Post  en het voormalige Oud-
Jezuietencollege , dat nu onderdak geeft aan de Campus Servais van de Kunstacade-
mie Halle, en komen uit aan Cultuurcentrum 't Vondel. We laten 't Vondel rechts van
ons en gaan achter de oude brandweerkazerne, nu jeugdcentrum De Kazerne, en de
gebouwen van het HH-college langs het zennepad naar het Albertpark.

In het Albertpark  staan gedenktekens voor Albert |, de Halse Congopioniers, de ge-
sneuvelde Halse soldaten in de diverse oorlogen en Leopold II.

Eenmaal uit het park nemen we links de Basiliekstraat over het kanaal Brussel-Charleroi.

In de Suikerkaai vind je het startpunt van de boottochten van Kanaaltochten Brabant.
Op onze linkerzijde zien we in de verte het vernieuwde stationsgebouw, maar we ne-
men rechts de Vogelpers en dan omhoog de Servaislaan. Voor ons prijkt de volledig

gerestaureerde Villa Servais

Nadien stappen we via de heenweg opnieuw over het Kanaal richting de bibliotheek

en volgen we links achter de bib het wandelpad langs de Zenne in het Elisabethpark en
komen door een mooi stukje groen uit op de Groebegrachtstraat. We stappen verder
tot aan de Bergensesteenweg, waar we rechts afzakken richting het centrum. Op onze
linkerzijde naderen we het Streekproducten Centrum (Poststraat 3A). Dit is de specialist
van al het lekkers in onze streek.

Aan het postkantoor slaan we de Louis Theunckensstraat in en gaan we verder richting
het Oudstrijdersplein , het vroegere Leeuwenplein, met het nieuwe stadhuis.

We stappen verder en via de Minderbroedersstraat bereiken we de Volpestraat. Hier

bevindt zich rechts de Paterskerk . Op termijn krijgt een deel van dit gebouw een
culturele bestemming.



De verkeersvrije Basiliekstraat (een gezellige plaats om te winkelen) kunnen we hier
bereiken door rechts de Nieuwstraat in te slaan, maar we volgen verder de Volpestraat.

Op de Beestenmarkt  pronkt het beeldje van de kleine Vaantjesboer, verwijzend naar de

spotnaam van de Hallenaren. Dat ze ‘vaantjesboeren’ worden genoemd komt door de ver-
koop van de vele bedevaartvaantjes.

In het pittoresk Hoornstraatje, ook wel ‘het visserstraatje’ genoemd, heb je een prachtig uit-
zicht op de basiliek. We gaan verder naar de Dekenstraat.

Tussen de Deken- en de Vestingstraat ligt het Mariahof met haar wegkapelletje. Boven-

dien ook een uitstekende plaats om de beiaard te horen. Wandel door het Mariahof en kom
uit in de Vestingstraat. Hier slaan we rechts in.

In de Onderwijsstraat zie je aan de rechterkant de Meiboom. In de Meiboom vind je aan je

linkerkant den AST . Dit is een gerestaureerde mouterij die is omgetoverd tot streekmuse-
um met belevingsparcours. Dat MOUT je zien!

We wandelen over de binnenkoer van de mouterij en dan gaan we rechts naar beneden tot

aan de Brusselsesteenweg. Nu slaan we rechts in, richting de Basiliek. Op het kruispunt met de
Monseigneur Senciestraat bevindt zich het klooster . Op de gevel vind je de gedenkplaat
met de hulde aan de helden van de Boerenkrijg. We volgen verder de Brusselsesteenweg tot
aan het eerste kruispunt aan onze linkerzijde. Hier slaan we de Klinkaert in.

Het kleine deurtje tegenover de Klinkaert vormt de ingang tot de schatkamer van de

basiliek, waar je op de open basiliekdagen de schatten van de basiliek kan bewonderen. Na-
dien zijn we terug op de Grote Markt.
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